
      Luister goed naar de preek  en beantwoord de  
      onderstaande vragen. 
 
Vandaag is het de 1e zondag van advent. Wat betekent 
dat woord? 
……………………………………………………………………………………… 
 
Wie was Maleachi? 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
Wat betekent zijn naam? 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
Ging het goed met de mensen met wie Maleachi te 
maken had?    0 ja 0 nee 
Waren ze gelukkig?  0 ja 0 nee 
 
Wat belooft Maleachi de mensen van toen (namens 
God)? 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
Wat hebben wij aan die boodschap van toen? 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 
Naam: ……………………………………….. 

 

 
God komt onverwacht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het is 1e advent. Kleur 1 kaarsje 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Advent is wachten op Jezus komst. Wachten duurt soms 
lang. Toch is er een mooie boodschap!  
Kleur de letters met de punt en lees wat de boodschap 
is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat zegt Maleachi nog meer in zijn boek? Los de rebus 
op. 
 
 


